
Jrg.23-nr.16 

Zondag 17 december 2023 – 10.00 uur 
3e Advent 

liturgische kleur is roze 

 
De kerkdienst uit de Wilhelminakerk is te volgen via livestream, via de link  
www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg  
 
 
voorganger  ds. Adri van der Wal 
lector   Nienke Broekroelofs  
organist  Hans van de Weg 
ouderling  Rinald van der Wal 
diaken   Fenneke van Hasselt  
koster  Anne Idzinga 
 

Uw gaven worden gevraagd voor 
1. St. Omzo Vluchtelingenwerk 
2. Wijkkerk 
3. Toekomst van de kerk 
   

☺ Nevendienst Marianne Heeling 
☺ Crèche  Mirjam Soedthout 
☺ Tienerdienst  André Boesberg 

 
Bij de dienst 
De derde zondag van Advent springt eruit ten opzichte van de andere drie 
Adventszondagen. Het is zondag 'Gaudete', 'verheugt u!'.  
De kerk heeft als het ware een oase ingelast in deze weken van voorbereiding op 
Kerst: al even mogen we het licht van Kerst zien doordringen door het paars van de 
Adventsweken. Deze zondag heeft dan ook de liturgische kleur roze. 
Op deze zondag van de vooruitblik lezen we enerzijds de passage Jesaja 65:17-25, 
waarin bezongen wordt dat God een nieuw begin maakt. 
In de evangelielezing uit Matteüs 1 (de geslachtslijst) zien we hoe de Eeuwige in die 
lange mensengeschiedenis met al die menselijke verwekkingen op een nieuwe 
manier binnenkomt in Hem die 'God redt' genoemd gaat worden. Matteüs laat ons 
zien hoe Hij voluit mens onder mensen wordt. Er was al in de oude kerk de gedachte 
dat Jezus een schijnlichaam had. Met zijn genealogie aan het begin weerspreekt 
Matteüs deze opvatting en plaatst hij Jezus in de lijn van Abraham en David:  
koninklijk en met een uitstraling voor alle volken. 
Ds. Adri van der Wal 
 
 

http://www.youtube.com/channel/UC_42ZhZhL-V0d2RyTRthpHg


ORDE VAN DIENST 
 
Woord van welkom  

Inleidend orgelspel  
 

-VAN BUITEN NAAR BINNEN- 
 

- De gemeente gaat staan – 
 

Stil gebed 
Aanvangslied  Psalm 24: 4 en 5 
  
Bemoediging en groet 
 
3e Adventskaars wordt aangestoken door Eefke en Willem 
 
Zingen:   Lied 444: 1 en 4 
 
Kyriegebed (woorden van Maria de Groot) 
Soms maakt het geen verschil 
of we onze ogen openen of gesloten houden 
zo donker is het in de wereld 
wij zouden wel licht willen zien 
daarom zijn we hier 
omdat we een gerucht hebben gehoord 
omdat we een ster hebben gezien 
en omdat we hopen dat het gerucht tot lied zal worden 
en dat de ster op uw komst wijzen zal. 
 
Heer, wilt u ons laten zien 
hoe groot het verschil is 
tussen de nacht waarin wij wakker liggen 
van angst en verdriet 
en deze nacht waarin u verschijnt 
wij bidden u: word geboren onder ons 
en maak onszelf tot lichtbrengers van uw naam 
in de nachten die komen gaan 
in de dagen van duisternis 
waarin wij bestaan.  
   
 
Toelichting op symbolische schikking   
 
Aandacht voor de kinderen 
Projectlied 

 
- De kinderen gaan naar de kindernevendienst – 
  
 

 



DE SCHRIFT 
Gebed bij de opening van de Schrift 
Eerste Schriftlezing,: Jesaja 65:17-25 
Lied hierbij:   Lied 766:3 
Tweede Schriftlezing,: Matteüs 1:1-6.15-17 
Lied hierbij:   Gezang 490:1 en 8 (uit Liedboek voor de Kerken 1973) 
 
Enkele beelden worden vertoond 
Uitleg en verkondiging 
 
Kort orgelspel 
Lied in antwoord:  Lied 461 

 
GEBEDEN EN GAVEN 

Berichten vanuit de gemeente  
Toelichting op de gaven en inzameling  
Gedachtenis van een gemeentelid, waarna Lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf’. 
Dankgebed, voorbeden met acclamatie Lied 25b:  
 
 
 

- 
 
 
 

 
Stil gebed, gezamenlijk Onze Vader 

 
VAN BINNEN NAAR BUITEN- 
 

- De kinderen komen terug van de kindernevendienst -  
- De gemeente gaat staan – 
 

Slotlied  Lied 462: 1, 2, 5 en 6 
Heenzending en zegen 
Gezongen antwoord: Amen, amen, amen. 
Orgelspel 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
 

Diakonale collecte: Stichting OMZO (Vluchtelingenwerk) 
Vluchteling ben je niet zomaar. Als je de verhalen hoort, leest en zelfs bij het zien 
van filmopnamen of interviews, besef je nog niet ten volle wat deze mensen 
doorgemaakt hebben. Dan zijn er ook nog de vluchtelingen zonder 
verblijfstitel/papieren. Zij hebben het extra moeilijk. Velen proberen op straat te 
overleven. Stichting OMZO zet zich in voor deze mensen zonder officiële 
verblijfspapieren. 
Wilt u dit doel steunen, maak dan uw bijdrage over via de Wilhelminakerk-
Petruskapel-app of naar NL28RABO013493840 tnv PGDD onder vermelding van 
Wilhelminakerk-Petruskapel 17 december 2023 
Annet de Vries, diaken 



Meditatieve tekst 

 
We zijn samen op weg  
Volgen de pijlen  
Richting toekomstig licht 

Symbolische bloemschikking: 3e Advent – Op de weg naar Jezus 
Dagtekst: ‘Wie de bruid heeft, die is de bruidegom’-  

Johannes 3: 29, Naardense Bijbel 
De richting van de wegwijzer wijst naar rechts, Johannes verwijst naar  
een hoopvolle toekomst met Jezus. De hoop wordt gesymboliseerd door  
de lichte kleuren van de schikking rond de 3e kaars.  
Het zijn planten die heerlijk geuren en een ontsmettende werking hebben,  
zoals lavendel en kerrieplant. Lichte kleuren verwijzen naar het komende feest. 
 
De dagtekst komt uit Johannes 3:22-30, wat 
vandaag in de adventskalender van de PKN 
centraal staat. Hier in de kerk horen we vanmorgen 
andere lezingen. Wat wel in het inleidende stukje 
van de predikant naar voren komt is dat deze 
zondag eruit springt ten opzichte van de andere 
zondagen, omdat het zondag “Gaudete” is, 
“verheugt u”.  
Al even mogen we het licht van Kerst zien doordringen, dat is in de schikking te zien 
aan de lichte kleuren van de gebruikte planten. 
 

 
Kerstkaart. In beide kerkgebouwen liggen blanco 
kerstkaarten van de kerstcampagne “Welkom in de 
kerk”. Van deze kerstkaarten mag u/jij er zoveel als 
u/jij wilt meenemen om in uw/jouw (woon)omgeving 
bij mensen in de bus te doen. En zo hen uit te 
nodigen een kerkdienst in de kersttijd mee te  
maken.  
Anneke van Bleek, scriba. 

 
Persoonsgerichte berichten uit het ouderenpastoraat en een ‘in memoriam’ worden 
i.v.m. privacy op de website niet vermeld. 
Mocht u contact willen opnemen met medewerkers van het ouderenpastoraat, dan 
kan dit via contactformulier op www.dewilhelminakerk.nl 
 
 
Petruskapel bij de dienst:  
Toelichting bij Lucas 1 vers 78 ‘Een schoot van ontferming is 
onze God’  
 
In de eerste hoofdstukken van Lucas vinden we maar liefst vier 
lofzangen: de Lofzang van Maria, het Magnificat; de Lofzang van 
de engelen, het Ere zij God; de Lofzang van Simeon, ‘Nu laat Gij 
Heer uw knecht’. En de Lofzang van Zacharias die we vandaag 
zullen lezen. Het minst bekend, maar wat troostrijk. Een psalm is het, een 
profetische psalm over de messiaanse koning en de wegbereider, de messiaanse 
profeet. ‘Die onze voeten zal richten op de weg van de vrede’. In dit lied staan 
prachtige zinnen over Gods innige ontferming. De Eeuwige is liefdevolle 
barmhartigheid, vertaalt de NBV en de NBV 21 (Barmhartigheid in het Grieks: eleos, 

http://www.dewilhelminakerk.nl/


ook de naam van de christelijke GGZ-instelling). Een schoot van ontferming is onze 
God, vertaalt Huub Oosterhuis. Zó is God. Zo jubelt Zacharias. En je denkt: loopt hij 
niet te hard van stapel? Dat geldt trouwens voor alle vier de liederen. Ze zingen of 
het al waar is. Maar dat is dan ook geloven. Geloven is: ‘Zien soms even’ én Gods 
toekomst vieren – nu al. En daarom steken we (toch) een kaars en aan en houden 
we vol dat Hij is een schoot vol ontferming en dat zijn toekomst komt. En we blijven 
we zingen. Wat dacht u van de O-antifonen (Lied 466) en van Lied 452 (Als tussen 
licht en duister) en natuurlijk 158 b (Een schoot van ontferming). Weet u welkom.                  
ds Hans van der Sterre.     
 
Op 24 december is er een oecumenische dienst in de Merwelanden, 
Haringvlietstraat 515. Deze dienst wordt verzorgt door Ed van de Vaart, ds. Simon 
Bronkhorst en Frans van Herwijnen. De dienst begint om 16.00. 
Daarna is er koffie of thee met wat lekkers erbij. U wordt van harte uitgenodigd. 
Tot ziens in de Merwelanden. Margriet 
 

Oefenen  
Kerstmusical  
voor de  
Lichtjestocht. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Voedselbank  
In de maand december is het inzamelen van houdbaar broodbeleg in 
doos of pak (denk aan kokosbrood, (appel)stroop, broodstrooisels)  
 

 

Een oproep: 
Wie kan en wil met Kerst (maandag 25 dec) de crèche in de Wilhelminakerk 
draaien?  Reakties naar de redactie  wk.pk.kopij@gmail.com 
Maria Pals - Hoogvliet 

 
 
Kerkelijke agenda 
wo 20 dec    14.00 u  Kerstmiddag ouderen, Wilhelminakerk 
zo 24 dec    10.00 u  Wilhelminakerk – ds. Evelien Plaisier 
4e advent                   Petruskapel – drs. Marriëtte Pullen 
                    Vanaf 18 uur lichtjestocht, start Remonstrantse kerk of Kruiskerk. 
Afsluiting in Wilhelminakerk.  www.lichtjestochtdordrecht.nl  

 

mailto:wk.pk.kopij@gmail.com
http://www.lichtjestochtdordrecht.nl/


 

W i l h e l m i n a k e r k   Blekersdijk 41  3311LD  Dordrecht  tel. 078 6137925 
Petruskapel  Plein 1940-1945  3313CV Dordrecht  
predikant:     ds. Evelien Plaisier   
past. werker: mw. Ester van Dijk 
scriba: mw. Anneke van Bleek, p/a Blekersdijk 41, 3311 LD Dordrecht, 
 tel. 078-6176387.   e-mail : scriba.wilhelminakerk@gmail.com  
kosterij: dhr. Anne Idzinga, tel 078-6578963. e-mail: anneidzinga@gmail.com   
wijkkas WK/PK: NL77 RABO 0373 7028 09 t.n.v. Wijkkassen Wilhelminakerk en Petruskapel.  

 In de omschrijving: soort betaling + WK of PK 
digitale WoZ Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
digitale Zaaier Aanvragen via e-mail naar : drukkerij.wk.pk@gmail.com 
website: www.dewilhelminakerk.nl  
kopij: Kerk op Dordt en WoZ: wk.pk.kopij@gmail.com  (vóór donderdag 19.00 uur) 
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